
Het verlangen  
van de Bruidegom 
Efeze 5:15-27 



Wandel niet in de mist,  
maar wandel als kinderen van het Licht. 

 
 De bediening van Christus begint, 

en eindigt met een bruiloft. 
 

 We leven in een mistige tijd, 
zowel in de wereld als in de Gemeente.  
 

 Laten we het zicht op Christus houden, 
en elkaar vasthouden. 
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De Efeze brief in grote lijnen: 
 
Zitten 
je positie is in Hem. 
 
Wandelen 
als wijzen, waardig aan de roeping  waarmee we geroepen zijn. 
 
Standhouden 
door de geestelijke wapenrusting te gebruiken. 
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Wandelen 
 
 Wordt (voortdurend) vervuld met de Geest. 
 
 Zing en dank God. 
 
 Wees elkaar onderdanig in respectvol ontzag voor God. 

 

Het verlangen van de Bruidegom. 



 Christus houdt van de Gemeente. 
 

 Hij heeft de Gemeente niet lief omdat ze zo mooi is, 
maar opdat ze mooi zou worden. 
 

 Hij heiligt haar.  
 

 Door haar te reinigen met het waterbad door het Woord. 
 

 Hij reinigt ons niet alleen van de schuld, maar ook van  
de beschuldiging en de kracht van de zonde. 
Zodat de schaamte weg is. 
 

 Hij zal de Gemeente in heerlijkheid voor Zich plaatsen. 
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We zullen voor Hem staan in heerlijkheid. 
En we zullen Hem zien zoals Hij is. 
 
Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: 
dat wij kinderen van God worden genoemd. Daarom kent de 
wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent. 
Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet 
geopenbaard wat wij zullen zijn.  
Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden,  
wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij 
is. En ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich,  
zoals Hij rein is. 
(1 Joh. 3:1-3) 
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